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Haarlemse kippen onder dak 

         

Na jarenlang gekrakeel zijn de kippen bij het Kennemer Gasthuis zondagmorgen dan 

toch weggevangen door de provinciaal fauna adviseur van de Dierenbescherming Peter 

van Poelgeest. Behalve voor twee kipjes die medische verzorging nodig hebben is voor 

alle hanen en kippen een nieuw tehuis gevonden.  

 

              

 

Om half zes ’s morgens werden in het aardedonker de eerste voorbereidingen getroffen 

om de inloopkralen te installeren waar de kippen wel in, maar niet meer uit kunnen. De 

eerste familie van zes kippen met drie hanen werden door een lekker hapje de kraal in 

gelokt. Toen deze beestjes werden overgezet in de vervoerskratten was de rest van 

kolonie inmiddels op haar hoede door de kreten van de gevangen vogels. Daarna werd 

het vangen een stuk lastiger. Het duurde uiteindelijk tot de middag om al het loslopende 

pluimvee te vangen. Vooral de hanen bezorgden van Poelgeest handenvol werk. Van te 

voren was de kolonie geteld op 16 exemplaren. Toen er gezocht werd naar de laatste 

haan bleek hij nu vergezeld te gaan van 4 gevederde vriendjes. Ook deze vogels werden 

gevangen.  

 

              

 

 Sommige hanen hebben nog een flinke reis voor de boeg want hun opvangadres is in 

Waalwijk, anderen hebben een plekje gevonden in Purmerend, en een aantal kippen 

wonen nu bij een Haarlems gemeenteraadslid en haar buurman. Eind goed, al goed voor 

de kippen! 


